
‘Dagje weg’  
Bewegen voor senioren 2017 

Vrijdag 4 augustus was het zover. Een tripje naar het zandsculpturenfestijn te Garderen! De 
deelnemers praten er al weken over en hebben erg uitgekeken, net als de begeleiders.  

De dag begon met een vers bakje koffie en wat lekkers. Toen onze buschauffeur, Jan van ’t Wout, 
gearriveerd was, hebben de senioren zich verdeeld over de bus van PGVZ en twee auto’s.  

Eenmaal aangekomen werden we onthaald met een prachtige entree. Vervolgens zijn we in 
kleine groepjes langs de zandsculpturen gelopen. De omgeving was erg mooi aangekleed met 
bloemen en beelden. Iedereen genoot met volle teugen, zowel de senioren als de begeleiders! Er 
werd zelfs tijd genomen om een tweede ronde langs alle sculpturen te lopen en nogmaals 
werden er nieuwe dingen ontdekt en werd er genoten van het uitzicht.   

Tussen alle bezichtigingen door hebben wij gezamenlijk gegeten. Een heerlijk kopje soep met 
belegde bolletjes werden geserveerd. Aan het eind van de dag hebben we een kopje koffie, thee 
en fris gedronken op het terras. Er werd zelfs genoten van een heerlijke ijsco.  

Aan het eind van ons bezoek was het tijd voor een groepsfoto. Vervolgens zijn we weer in de 
bus/auto’s gestapt. Er kwam een voorstel een stukje om te rijden en de toeristische route richting 
Kampen te nemen. Een erg leuk initiatief! De senioren genoten van het mooie uitzicht en de rit 
naar huis.  

Een dag om nooit te vergeten! 

 

Jannet van Benthem 

 









 


